
D
e plakstrip eraf halen was nog niet de kunst 
maar wat nu met die plak? Vooral het feit 
dat een kat zichzelf wast en dus de plak 
binnen krijgt, is een groot probleem. Na 
advies van de dierenwinkel om dit eraf te 

halen met thinner twijfelde de eigenaar er toch aan 
of dit wel verstandig was. Gelukkig belde zij daarop 
mij of ik een oplossing had. ‘Geen idee maar kom maar 
even langs, dan gaan we kijken wat we ermee kunnen’, 
was mijn antwoord. 

Maïzena
Een beetje balend van mijn toch net niet vrije dag 
maar wel nieuwsgierig naar wat ik aan zou treffen 
ging ik aan het voorbereiden. Maar ja, hoe bereid je je 
op zoiets voor? Al eerder had ik een Ragdoll die onder 
een brandende kaars was gekomen, en dus besmeurd 
was met kaarsvet, in de salon gehad. Deze heb ik ge-
heel schoon kunnen krijgen door hem in te poederen 
met maïzena en daarna uit te kammen. Maar zou dat 
met deze ook lukken? Wie weet. Of misschien andere 
‘grootmoedermiddeltjes’. Op naar de keuken.

Koude douche
Terugkomend in de salon met een fles olie, een pak 
maïzena en een pot pindakaas hoopte ik dat één van 
deze drie iets goed zou kunnen doen. Omdat er toch 

nog twijfel was berichte ik mijn vraagbaak Jet. En 
zoals het Jet betaamt, kwam zij ook nog met een 
goed idee. ‘Bel eens naar de klantenservice van een 
vliegenrollerfabrikant’. Tuurlijk, zo gezegd zo gedaan. 
Even Googelen bracht mij bij de grootste fabrikant 
in Nederland. Die bij deze een echte koude douche 
verdienen! Hun antwoord was namelijk: ‘Mevrouw 
wij hebben geen idee wat onze producten doen op 
dieren.’ En ook mijn vraag 
hoe je de plak van de roller 
kunt verwijderen van een 
mensenhand werd eigenlijk 
met zowat hetzelfde ant-
woord beantwoord. Beetje 
jammer! 
Verder Googelend kwam ik 
bij een ander bedrijf – wat 
geen fabrikant maar een 
groothandel bleek – dat mij 
beter van dienst was. Door 
een behulpzame man werd 
ik doorverbonden met een 
ware ervaringsdeskundige. 
Deze mevrouw woonde na-
melijk op een boerderij en 
had zoiets wel eerder aan 
de hand gehad. Zij raadde 

me aan om de plak eruit te krijgen met boter. Nou als 
iets met boter moet lukken dan ook met olie, was mijn 
gedachte. 

Oliebadje
Ondertussen stond Tommy met zijn baasje op de 
stoep. En inderdaad was zijn zij- en achterpoot 
besmeurd met plaksel. Na het inwrijven met olie 

verdween de plak als sneeuw 
voor de zon. Hoe geweldig 
is het als een simpel middel 
zulke narigheid op kan los-
sen! Natuurlijk heeft Tommy 
na het ‘oliebadje’ ook nog 
even een echt bad gekregen. 
En daar kwam het volgende 
probleem, hoe krijg je zulke 
vettigheid nu uit de vacht? 
Nou juist, met Groomers Goop 
waarvan ik gelukkig nog een 
pot in de kast had staan. 
Tommy en baas keerden weer 
huiswaarts waarna ik een 
foto mocht ontvangen van 
een blije Tommy op de bank. 
En voor een blije kat offer ik 
graag mijn vrije dag op ;-) W

 Middeltjes uit grootmoeders tijd

Aanvaring met een  
vliegenplakstrip!

Je kent dat wel, je hebt eindelijk een vrije dag en dan gaat de telefoon. Een 

spoedje! Tommy de Scottish Fold had namelijk een nachtelijke aanvaring 

gehad met een vliegenplakstrip. De strip was op de grond gevallen en in een 

nieuwsgierige bui is de plakstrip aan zijn zij blijven hangen. Bij het wakker 

worden trof zijn baasje hem aan met een plakstrip aan zijn zij. 
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